
 
zondag 2 juli 2023 

 
oecumenische boerderijdienst 

op de Katwinkel aan de Buurtweg 
 

aanvang om 10.00 uur 
 

“Wie nu lee�, die nu zorgt…” 
-rond ‘rentmeesterschap’- 
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er is kindernevendienst 
 
voorganger:  ds. Pieter Goedendorp 
lector:   Edward van Leeuwen 
muziek:  Saskia Hoogendam en Carine Roos 
ouderling: Ida Hogendoorn   
diaken: Lieneke Overweel  
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welkom  
 
opmaat 
we zingen: “Dit is een morgen…” (“Morning has broken”)  

Lied 216: solo Engels, allen 1, 2 en 3 
 
1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
voch�ge gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
(we gaan staan) 
 
moment van inkeer, votum en groet 
 
psalm van de zondag 
we zingen:  “Juich, heel de aarde” Nieuwe Psalmberijming 100  
 
1. Juich, heel de aarde, voor de HEER. 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied bij Hem. 
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2. Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij! 
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 
Hij is de herder die ons leidt.’ 
 
3. Trek jubelend zijn poorten door, 
zijn voorhof in en zing in koor. 
De HEER is goed en Hij verbindt 
zijn naam aan ons van kind op kind. 
 
(we gaan weer zitten)  
 
openingsgebed 
 
loflied 
we zingen: “Zonne en maan” Lied 303: 1, 2 en 3  
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2.Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf 
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag 
hier onder ons, hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
 
3.Geest die ons troost, levend nabij, 
genezing en vuur. Adem van God, 
kracht onderweg dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
 
(kinderen die dat willen mogen naar voren komen) 
 
met de kinderen  
 
we zingen “Zaaien maaien oogsten” Lied 716: 1, 2 en 3 
 
1.Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste 
voor zijn zorg om ons bestaan. 
Hij biedt ons dit alles aan. 
 
2.Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste 
voor de zegen die Hij geeft, 
zodat elk het leven heeft. 
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3.Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste 
door te delen met elkaar 
wat Hij aanbiedt, ieder jaar. 
 
(de kinderen gaan naar hun nevendienst) 
 
hoe doe jij dat? 
Gerard & Eline  Hogendoorn en Gijsbert & Marian Meijers  
vertellen van ‘rentmeesterschap’  
 
we zingen: “Zomerlied”  (t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen)  

Zangen van Zoeken en Zien 89 
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De zon is de wereld dankbaar 
dat zij zó naar hem uitziet. 
De mensen zijn dankbaar de zon 
dat hij rood uit de nacht komt. 
Dankbaar het koren de akker 
dat het mag kiemen en dragen: 
en hun kinderen dat ze het eten 
dat wij nog leven dat het nog draagt dat wij het eten 
dat wij nog leven dat het nog draagt dat wij het eten. 
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O mensheid, begroet de liefde 
dat wij heden nog leven. 
Zaai sterren van liefde, een tuin 
waar jij morgen zal leven. 
Liefde je bed en je tafel 
dat het mag lukken en duren: 
en de sterren dat zij het zingen 
dat wij nog leven dat het nog duurt dat wij het zingen 
dat wij nog leven dat het nog duurt dat wij het zingen. 
 
 
Schriftlezing Psalm 8 (Bijbel in Gewone Taal)  
 
we zingen: “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is…” Lied 8A: 1, 3, 4 en 6  
 
1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 
 
3.Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 
 
4.Geen sterrenhemel houdt hem klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna god’lijk groot. 
 
6.Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 
 
overdenking 
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Freepik 
 
Carine en Saskia zingen: “Waar de korenbloemen staan”  

(t. en m. Henk Hamsen) 
 
vreemdelingen zijn wij, levenslang 
voor onszelf en anderen 
wie het leven denkt te kennen wordt beschaamd 
want dat blijft zich steeds veranderen 
 
nergens wonen, altijd onderweg 
gaan waar niemand anders gaat 
niets houdt stand, ook wij zijn slechts van korte duur 
wij rennen, toch komen wij te laat 
 
tussen graan en korenbloemen blauw 
ligt een leven zonder tijd 
gisteren en morgen zullen daar niet zijn 
alleen hier en nu, de eeuwigheid 
 
'tegen beter weten in: heb lief, 
dit moment, heel je bestaan' 
als het leven zo in eenvoud tot ons spreekt 
zijn wij waar de korenbloemen staan 
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gebed afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’  Lied 1006 
 
ONZE VADER IN DE HEMEL,  U STAAT ZORGZAAM OM ONS HEEN. 
 GEEF DAT ALLE MENSEN WETEN: ZOALS U IS ER MAAR ÉÉN.  
DOE ONS TELKENS WEER GELOVEN IN EEN WERELD ZONDER PIJN,  
IN UW RIJK DAT EENS ZAL KOMEN EN DAT SOMS TE ZIEN KAN ZIJN.  
HELP ONS SAMEN GOED TE LEVEN EN TE DOEN WAT U GRAAG WILT.  
GEEF ONS ELKE DAG TE ETEN TOT DE HONGER IS GESTILD.  
EN VERGEEF ONS WAT WE FOUT DOEN, NET ALS WIJ NIET BLIJVEN STAAN  
BIJ DE FOUTEN VAN EEN ANDER, MAAR WEER SAMEN VERDER GAAN.  
HELP ONS OM TE ZIEN WAT GOED IS EN WAT SLECHT IS, BOOS OF NAAR.  
GEEF DAT WIJ HET JUISTE KIEZEN, DAT WE GOED ZIJN VOOR ELKAAR.  
ONZE VADER, WIJ GELOVEN, DAT U ONZE WERELD LEIDT.  
 MET UW LICHT HELPT U ONS VERDER. HIER EN NU EN STRAKS. ALTIJD.  
AMEN. AMEN. 
 
de collecte is bestemd voor Rehema Home in Bukura (Kenia) 
 
nog even… 
 
slotlied 
(we gaan staan) 
we zingen: “Aan U behoort o Heer der heren” Lied 978: 1, 3 en 4 
 
1.Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
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3.Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4.Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
zending en zegen 
voorg.: … 
allen:  “AMEN, AMEN, AMEN!” 
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